
Fietsroute
19,3 km

Start- en eindpunt
KP70

Moeilijkheidsgraad
Gemiddeld

6 juni 1944, D-Day. De langverwachte landing van de geallieerden op de 
kust van Normandië is een feit. In Nederland wordt de komst van de 
bevrijders met ingehouden adem afgewacht. Door de benadering vanuit 
het zuiden zetten Amerikaanse soldaten als eerste voet op Nederlandse 
bodem in Eijsden-Margraten. Hier is dan ook nog veel te zien en te 
horen uit deze roerige tijd. Zo veel dat je beter de fiets kunt pakken! 
Bevrijding van het Plateau is één van de drie WO-fietsroutes (Bevrijding 
van het Maasdal & Bevrijding van het Heuvelland) met als gezamenlijk 
thema Fietsen naar vrijheid. Gedurende deze route fiets je langs 
verschillende oorlogsbezienswaardigheden op het plateau van 
Margraten.

Lees meer online

Bevrijding van het Plateau 
Eijsden-Margraten

Knooppuntenlijst

70 - 71 - 66 - 5 - 6 - 65 - 67 - 70

Bekijk op je
smartphone

Ontdek nog veel meer mooie routes op visitzuidlimburg.nl/routes


